Slapstick voor geluksgoeroes

Theater | heater als handleiding vool
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2020 - lubricant van de krant en ons weke-

for life. lijkse Dirk De Wachter-in-
Woodman terview is dat de mens hier niet al
e o te gelukkig rondloopt. Het nieuwe
Op tournees tot gezelschap Woodman van Joke

29 maart Emmers, Matthias Meersman,

Thomas Janssens en Evelien Bos-
mans wil soelaas bieden.

Geluk 15 maakbaar, vindt het
viertal {met Tanva Zabarvlo in de
plaats van Bosmans): hun ‘lubri-
cant’ is het glijmiddel om uw da-
gelijkse bestaan te smeren,

Tips voor een gelukkig leven:
met zo'n insteek kun je elk mo-
ment een ronische twist verwach-
ten. Gek genoeg blijft die wit. In
deze overenthousiaste reviue zitten
wel parodiesn op de goeroes van
deze tijd, zoals prevelende zen-
messters. Maar 2020 = lwbricant

geluk? He

. e " : ! i
t Kersverse collectiet

20 hard dat ziin sketchshow aanstekelijk wordt.

Jor fife lijkt toch vooral een buc-
kKetlist van wat deze veelzijdige
spelers altijd al eens wilden doen
op een podium: een fles cava
openknallen, live pizza’s bestellen,
een theaterzaal laten meebrullen
met ‘Leef” van André Hazes.

Bonte boel

Het is zelden een goed tekKen
als je vermoedt dat werkelijk 61k
idee de voorstelling heeft gehaald.
En inderdaad, voor elke geslaagde
interactie vind je hier een flanwe
grap.

De beloofde ‘dramaturgische
verdieping ? Een ladvboy met een
roos in Zijn gat. Chaplin-imitatie?
Doen we gewoon. Een beetje criti-
cus zou zoveel gratuit enthousias-
me wellicht afkeuren, maar hier
slaat dat wonderwel aan.

‘Lubricant for life’: geluk is maakbaar. «

Woodman is zo gespeend van
pretentie of ronie dat het alle
energie rechtstreeks in de onder-
linge dynamiek én het publiek Kan
pompen. Deze bonte boel mag dan
meer glij- dan bindmiddel bevat-
ten = en die verdampt best snel

tegelijk werkt hij erg ontwape-

nend. Het 15 een beetje zoals de

makers over Chaplin zeggen: als

drama alles dreigt over te nemen,

kies je maar beter voor slapstick.

We Zijn geneigd hen te geloven.
GILLES MICHIELS



